
 Zending en zegen 
 
Muziek  
 
 
 

OM MEE TE NEMEN: 
 
· Vastenfolder met info over de  

activiteiten in deze 40-dagentijd en paas-
tijd van onze parochie: gratis. 
 

· Vastenkalender van Broederlijk Delen: 
aan 3 euro. 
 

· Op stap: aftelkalender voor kinderen: 
gratis. Te vinden in het kinderhoekje 

 en op de infotafel achteraan. 

    AGENDA  
 
· Zondag 1 maart  

    15.00u: Concert Flanders Boys Choir  

 

· Zaterdag 7 maart  

    19.30u: Taizéviering (inzingen om 19u) 
 

· Zondag 8 maart: 

    10u30: viering in het teken van Broederlijk 
    Delen, samen met het koor Weerbots 
    11u30: Solidariteitsmaaltijd t.v.v. Broederlijk   
   Delen in Ons Huis. Graag inschrijven via de 
   lijst in de kerk of via de website. 

 

· Zaterdag 14 maart: 

     Vanaf 17u: spaghetti-avond met bingo 
    door JOKRI. Laten we hieraan deelnemen 
    om jonge gelovigen te steunen  
    (in Huize De Meerleer). 
    Schrijf zelf in bij Jokri, maar vul ook je naam  
    in op de lijst die in de kerk ligt, zo weten we 
    van elkaar wie komt. 

 

· Zondag 22 maart: 

    10u30: Viering met vormelingen  
    en jongerenkoor Mozaïek 
 
· Zondag 29 maart: Palmzondag 

    10u30: viering met palmwijding, aansluitend 
   Tereken Overleg-t (en dus niet op 22 maart,  
    zoals eerder aangegeven). 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

 
40 dagen  
op weg  

naar Pasen 
 

18 februari 2026 



Welkom 
 
Lied 

Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 
 
Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 
 
Bij de as van de verbrande takjes  
De palmtakjes van vorig jaar zijn verbrand.  
En juist die as brengt ons toekomst. 
 
Want as heeft een reinigende kracht.  
Vroeger werden koperlampen, zwartgeblakerde 
kookpotten of kachelraampjes gepoetst met as. 
Het askruisje is dan ook een verlangen  
om zuiver te worden. 
 
Zo doods als as op het eerste gezicht lijkt,  
zo veel leven kan ze voortbrengen,  
want as maakt de bodem vruchtbaar.  
Kijk maar naar het nieuwe leven  
na de verwoestende bosbranden  
in onze wereld.  
Op die manier roept het askruisje ook op  
om een leven te leiden dat echte vruchten 
draagt. 
 
Veel bezigheden in ons drukke leven  
zijn te vergelijken met as.  
Ze verwarmen niet en geven geen licht.  
Je kunt ze zomaar wegblazen.  
Als we het askruisje ontvangen, horen we:  

Mag deze as voor jou teken zijn  
van hoop en geloof, 
van ommekeer en een nieuw begin. 

Dat is een oproep om te kiezen voor wat wel 
belangrijk, blijvend en vruchtbaar is. 

Lied  

 
Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed, 
die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Here God, wij zijn vervreemden … 
 
Om mee te nemen in deze 40dtijd  
 

We liggen wakker van welke toekomst  
we nalaten voor de volgende generaties.  
We zien hoe mensenrechten geschonden 
of uitgehold worden,  
de rechten van de natuur met voeten getreden.  
De gevolgen van de klimaatverandering worden 
steeds duidelijker.  
Er zijn de jarenlang aanslepende  
conflicten en oorlogen. 
Het internationaal recht lijkt soms 
een verkreukeld vodje papier.  
De democratie staat op het spel  
en autoritaire leiders winnen terrein. 
De waarheid wordt  
geweld aangedaan. 
 
Vraag/uitdaging 
· Met wie kan je deze week  
jouw verontwaardiging delen? 
· Wie neem je als bondgenoot  
mee tijdens deze vastentijd?  
 



Voorbeden 
Van harte met elkaar verbonden  
en gedragen door Gods trouw, bidden wij: 
 
Voor alle mensen die hun verantwoordelijkheid  
opnemen en zich engageren  
om de aarde opnieuw bewoonbaar te maken 
voor alle mensen, 
dat de hoop hen mag verbinden.  
dat hun keuze voor het leven anderen 
mag inspireren. 
Voor de partners van Broederlijk Delen  
die we in deze veertigdagentijd  
beter leren kennen.  
Mensen die zich inzetten 
 voor een betere toekomst,  
die mensenrechten centraal zetten:  
veilig, duurzaam en rechtvaardig.  
Dat we over grenzen heen,  
solidariteit beleven en waarmaken. 
Laat ons bidden … 
 
Laten we bidden dat ieder van ons  
zijn talenten ten dienste wil stellen  
aan de gemeenschap,  
dat wij elkaar bemoedigen en bevestigen  
in het goede,  
dat wij opkomen voor rechtelozen en stemlo-
zen, veraf en dichtbij. 
Laat ons bidden … 
 
Laten wij bidden om geloof en moed  
voor onszelf: 
dat wij in deze veertigdagentijd tijd maken  
om thuis te komen 
dat wij het risico van verzoening  
en vergeving aangaan,  
dat wij in deze vasten solidair zijn  
met hen die het broodnodige missen, 
dat er geen ander brood door onze handen  
gaat dan het gedeelde brood.  
Laat ons bidden … 
 
Laten we het stil maken voor onze  
persoonlijke intenties  
stiltemoment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat christenen hun inspiratie voor  
dat nieuwe leven halen uit het evangelie,  
dus bij Jezus, krijgt de as op het voorhoofd  
de vorm van een kruisje.  
 
Zo is Aswoensdag een rijk symbolisch begin 
van de veertigdagentijd,  
een sterke tijd voor christenen om hun leven 
 te richten naar dat van Jezus. 
 
Gezamenlijke zegening van de as 
Laten we in die Geest samen de as zegenen: 
 
Goede God, zegen deze as, 
dit verbrande stof van de aarde. 
Kom dicht bij ons, God, 
als een teken op ons voorhoofd, 
als een kruispunt tussen verstand,  
hart en handelen, 
op onze weg naar Pasen. 
Dat wij beseffen dat we  
mogen blijven hopen en vertrouwen. 
Dat we ruimte maken voor een nieuw  
en beter leven voor alle mensen.. 
Dat vragen wij U: 
in de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen 
 
Asoplegging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezinning:   
om in stilte na te denken bij orgelmuziek 

 
Symboolmoment : inkeer en ommekeer 
 
 
 
 
 
 
 
 

We nodigen je uit om even na te denken  
over de komende Veertigdagentijd 
 
Vandaag, start van onze veertigdagentijd,  
begint ook de ramadan. 
Een uitstekende kans voor christenen én moslims 
om samen de weg van ommekeer te gaan,  
want we delen hetzelfde verlangen naar  
bevrijding en vernieuwing. 
 
Ismail getuigt over de ramadan: 
“Voor mij zijn de meest eenvoudige rituelen  
vaak het krachtigst.  
Samen eten met mijn ouders, broers en zussen, bv.  
Dat helpt me om stil te staan in een wereld  
die te snel gaat.  
Het is een moment van aanwezig zijn, luisteren,  
verhalen delen en verbondenheid voelen.  
De vastenperiode versterkt dit omdat we de maaltijden  
méér samen nuttigen, 
méér samen bidden en naar de moskee gaan. 
Doordat we overdag niet eten,  
komen we los van onze gewoontes.  
De ramadan nodigt me extra uit om te reflecteren  
hoe ik een beter mens kan worden. 
(uit Vastenkalender 2026) 
 
Onze veertigdagentijd is eigenlijk niet veel anders. 
Want Jezus nodigt ons uit zó te Vasten dat anderen dat 
niet aan je zien, 
omdat je er blij en tevreden uitziet. 
 
Met andere woorden: het is niet het uiterlijke dat telt, veel 
meer gaat het over het innerlijke. 
Soms kun je aan iemand zijn gezicht zien,  
dat hij of zij een goed mens is.  
Aan de manier waarop iemand lacht of je aankijkt,  
of met je praat.  
Je voelt je bij zo iemand direct op je gemak.  
Maar soms kun je je daar ook heel erg in vergissen.  
Bij nader inzien blijkt iemand soms heel anders te zijn dan 
hij of zij zich voordoet.  
Niet de buitenkant is belangrijk, maar de binnenkant.  
'Een mens kijkt naar het uiterlijk,  
maar God kijkt naar het hart'.  
 
Vasten is dus eigenlijk niet zo moeilijk, 
want Vasten zorgt er voor dat wij gezonder  
gaan leven, 
en dat we ons dus beter gaan  
En ook geestelijk voel je de positieve effecten 
van een goed gekozen vastenpuntje. 

Eerste lezing Mieke Kerckhof 
Van stof gemaakt 
tot leven geroepen … 
Stap voor stap de weg gaan 
getekend door de as van het verleden: 
het doodse van wat geen leven gaf 
het dorre van het niet meer jezelf zijn. 
 
Stap voor stap de weg gaan 
weg uit de ontgoocheling 
weg uit de wanhoop 
weg uit de verbittering. 
 
Stap voor stap de weg gaan 
het licht tegemoet 
de hoop tegemoet 
 
een nieuw begin tegemoet 
gedragen door die goddelijke belofte 
‘Ik ga met je mee 
stap voor stap voor stap …’ 
 
Evangelielezing Matteüs 6,1-6.16-18  

 

Lied  
 
Al 

wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U.  
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
 


